
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

16 november  Voorganger: Dr. H. Nobel 

    Organist: Mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 
 

Orgelspel 
 

VOORBEREIDING  
 

Woord van welkom, mededelingen 

 

ORDE VAN DIENST 

 

- Voorbereiding 

 

Intochtslied  LB 217:1,2 

 

De dag gaat open voor het Woord des Heren, 

Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

vroeg in de morgen. 

 

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God, onze Vader. 

 

Bemoediging en groet 

 

Lied  LB 217:3,4 

 

Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

in onze wereld. 



Kyrië en Gloria 

* beden afgewisseld met   LB 333 

 

Kom Geest van God, maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 

* glorialied  LB 273:1,2,3 

 

Looft God, die zegent al wat leeft, 

der heemlen Heer is Hij, 

die tussen ons zijn woning heeft. 

Die ver is, is nabij. 

 

Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, 

dat naar de morgen vaart. 

Hij is de hartslag van ons werk, 

Hij houdt het welbewaard. 

 

Looft God, zijn vinger wijst ons aan, 

een toren in de tijd, 

dat het ten hemel toe moet gaan, 

en gaat in eeuwigheid. 

 

Wegwijzing 

 

- het Woord 

 

Lied  LB 680:1,2 

 

Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods, 

daal neder waar Gij wordt verwacht. 

Verschijn, Lichtengel, in de nacht 

van onze geest, verward en trots. 

 

Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 

is alle denken, alle doen 

zo leeg en woest, zo dood, als toen 

Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

 

Lezing   Gen. 8:6-12 

 

 

 



Lied  LB 603:1,2,3 

 

De vloed van vóór de tijd, 

van vóór Gij hebt gesproken. 

De nacht van vóór het licht. 

De dood van vóór uw naam. 

 

Wat wilt Gij dat ik ben, 

een wrakhout op de golven? 

Wie weet ik dat Gij zijt? 

De ark van mijn behoud. 

 

Van vóór de vloed zijt Gij. 

Nog eer ik werd geboren, 

had Gij mijn koers gezet 

door deze diepten heen. 

 

Lezing   Gen. 8:13-22 

 

Lied  LB 603:4,5  

 

En na de vloed komt Gij. 

Uw boog staat in de wolken, 

uw uitgestrekte arm, 

uw hand die ons bevrijdt. 

 

En ooit zal hoog en droog 

op gouden fundamenten 

uw stad voor eeuwig staan. 

En dood zal niet meer zijn. 
 

Prediking 
 

Lied  LB 981:1,2,3,4,5 
 

Zolang er mensen zijn op aarde, 

zolang de aarde vruchten geeft, 

zolang zijt Gij ons aller Vader, 

wij danken U voor al wat leeft. 

 

Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

wij danken U in Jezus naam. 



Gij voedt de vogels in de bomen, 

Gij kleedt de bloemen op het veld, 

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

en al mijn dagen zijn geteld. 

 

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 

Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 

zijn lichaam is het levend brood. 

 

Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 

- gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis 

Gebeden 
 

Inzameling van de gaven: 1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied  Zingenderwijs 68:1,2,3 (mel. LB 678) 
 

Hartgrondig mogen wij op aarde leven, 

volmondig van geluk en liefde spreken. 

God zegent ons, bevestigt ons bestaan, 

geeft ons ruim baan. 

 

In bloei gezet door Gods barmhartigheden 

dromen wij van een wereldwijde vrede, 

een nieuwe aarde waar God bij ons woont, 

is onze hoop. 

 

Als vreemdelingen leven wij op aarde 

zolang zij zich vervreemdt van Gods genade, 

wij aarden niet waar men zich niet bekeert, 

waar onrecht heerst.    
 

Zegen met aansluitend   Zingenderwijs 68:4 (mel. LB 678) 

 

Wij mogen werken aan de grote vrede, 

biddend en zingend, dienend en hoopgevend, 

wij vieren Gods beloften en wij doen 

wat God bedoelt.  



Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 

 

Omzien naar elkaar 

Dhr. J. Hilberts, Wijkstraat, verblijft voor revalidatie in de Horst, Rondweg 97 

7825 TC Emmen.  

 

Lied 830 met de tekst van Henk Jongerius is een levenslied. We herkennen het 

goede en het lijden, de vreugde en het verdriet. In ons eigen leven en dat van 

anderen. Uit dit lied spreekt ook het omzien naar elkaar. We zijn elkaar 

gegeven en hoe goed is het als we elkaar kunnen verrijken, daar waar de één 

het even niet alleen kan. Dat zijn sporen van God waar je je aan kunt 

optrekken. 

 

Leven is wachten dagen en nachten 

denken en dromen of het zal komen: dat grote geluk. 

Leven is vragen, wachten, verdragen 

zwoegen en zwijgen, antwoorden krijgen waarom je niet vroeg. 

Leven is lijden, niet te vermijden, 

onmacht verduren, eindeloos turen naar komend licht. 

Leven is dwalen, oude verhalen 

speuren en zoeken, stoffige boeken: de sporen van God. 

Leven is kijken, elkaar verrijken 

opnieuw beginnen, leren beminnen, spontaan als een kind. 

Leven is opstaan, elkaar tegemoet gaan 

’t hart om te geven en kwaad te vergeven 

het leven is goed. 

 

Open inloop / spreekuur bij ds. Gerda van Vliet 

Elke dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 uur bent u van harte welkom bij mij in 

de consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met mij te 

delen of gewoon voor de gezelligheid.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Cor Flokstra 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. W. Piek-Wiegers, Berkenstraat, Veenoord 

 

Schoendoosactie 2025 

Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt! 

Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot 

een kostbaar geschenk.  

Voor verdere informatie zie Zuiderklanken 

Diaconieën Kerken met Vaart  



Kerkasiel Kampen 

Een delegatie van onze gemeente gaat op 30 december van 18.00 tot 20.00 

uur weer een kerkdienst verzorgen in de De Open Hof in Kampen. 

Het uitgeprocedeerde Oezbeekse gezin Babayants verblijft daar sinds 21 

november 2024 in De Open Hof. Al bijna een jaar hebben ze geen voet 

buitengezet en houden vrijwilligers het kerkasiel in stand. Het gezin uit 

Emmen woont ruim tien jaar in Nederland maar mag hier niet blijven. 

  

Wij hebben afgesproken om maandelijks een kerkdienst te gaan verzorgen. 

Hiervoor hebben wij u nodig. Wilt u ook een keer mee, geef u dan op bij  

Hilly Lanjouw of Albert Meijering. 

 

Dankdagcollecte 2025 

Vorige week maandagavond was het inlevermoment van de  

dankdagcollecte 2025. Nadat alle antwoordenveloppen waren geopend en de 

contante betalingen en toezeggingen bij elkaar waren opgeteld, 

kwamen we tot een prachtig resultaat: de voorlopige stand is iets meer dan 

€ 6.550,-. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee.  

Heel erg bedankt voor uw bijdrage!!!! 

Natuurlijk willen we ook alle medewerkers hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Hopelijk mogen we een volgende keer weer gebruik maken van hun diensten. 

 

Hulp gezocht…… 

Vele handen maken licht werk. Deze uitspraak geldt zeker ook wanneer de 

kerk en de bijgebouwen een extra schoonmaakbeurt moeten hebben. 

Jaarlijks doen we dit in de week voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 

Dit jaar is dit gepland op dinsdagmorgen 18 november vanaf 09.00 uur. 

Jolanda Wesseling, zij maakt wekelijks de kerk en bijgebouwen schoon, is dan 

ook aanwezig. 

Het zou fijn zijn als een flink aantal mensen kunnen helpen. 

De klus is dan sneller geklaard en het is nog gezellig ook. 

Natuurlijk is er ook tijd voor een kopje koffie en thee. 

Doe je mee? 

 

Geef het dan even door aan Jolanda Wesseling, tel. 551942 of aan Ginus 

Oostingh, tel. 555711 of 06 53570349 

 

Al vast bedankt namens de taakgroep beheer  

 



Oproep 

Voor het maken van 7 kerst_ guirlandes op de witte 

tentoonstellingsborden in de kerk hebben we VEEL 

coniferengroen nodig. (NB: geen sparren / of dennengroen) . 

Hebt u zelf groen of weet u iemand waar we mogen plukken? 

Geef het door aan Anneke Dogger of Trijn  Hogeveen of een  

ouderling . 

 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 19 november zijn de deuren van de Welput weer 

open voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen 

begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen,  

een keer per 14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput  

U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen: Hennie de Haan, tel: 552559, Lucia Meijering, tel: 551346 
 

Zondag 23 november  

Laatste zondag kerkelijk jaar 

Voorganger Ds. G. W. van Vliet 

Organist: Mevr. Willy Misker 

 m.m.v. Cantorij 

Collecten:  1e Diaconie 

  2e Pastoraat en Eredienst 

  Uitgang: Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

